Ten huize van Eric Laenen

Op een bewolkte woensdagnamiddag gingen we op bezoek bij Eric Laenen in Booischot.
Eerst leek het of er niemand thuis was, maar toen we aanbelden kwam er een man
opendoen en die vroeg of we van Jehovah waren. Of hij dit meende, of dat het bedoeld
was als grap, weet ik nog steeds niet. Nadat we ons bekend maakten gingen we meteen
door naar achter. Daar zat een oud moedertje, de schoonmoeder van Eric, te kleuren in
een kleurboek met mozaikfiguren. En haar motoriek was nog heel goed, ze was er ook
trots op en bladerde door het boek om het ons te tonen.

Met zijn echtgenote hebben we jammer genoeg niet kunnen
kennis maken. Zij heefi nog 10 maanden te gaan vooraleer ze
haar pensioen heeft en was dus aan het werken.

Samen met Eric gingen we naar buiten, naar het terras, en
daar kregen we meteen zicht op een prachtige tuin, met

"W vooraan een mooie vijver met plantengroei en visjes.

. We babbelden wat over koetjes en kalfjes en gingen meteen

- verder de tuin in. Als eerste stond er een kieinere kooi met een
grijskaplijster, een mannetje alleen. Volgens Eric heeft die vogel 2.
een prachtige zang, het hele jaar door en verschillende uren per dag. Jammer genoeg was
het beestje in de rui en dan zingen ze niet.

De man, die mij verteld had dat hij niet meer veel vogels zitten had, bracht ons toen naar zijn voliéres. En wat we
daar zagen was zeker wel de moeite waard. Hele mooie grote voliéres gevuld met prachtige vogels, gaande van
princess of Wales, rosella s, roodstuitparkieten, kakariki'’s en allemaal in prachtige mutaties. Over de voliéres
groeiden de druivenranken, die ri kelijk beladen waren.

Intussen was ook een vriend, Kevin, toegekomen en hlj maakte met ons mee de ronde van de tuin.
: - Achteraan in de binnenvoliére zaten nog verschzllende blauwe Stanley

rosella’s en mutaties van de

. roodstuitparkiet en velen onder hen hadden
eieren of jongen. Bij Eric is de kweek
duidelijk nog niet voorbij. Achter in de tuin
" een serre, waar Eric zijn eigen groentjes
kweekt en aan de andere zijde stond nog
gebouw met volieres. Ook daar weer zaten
blauwe Stanley s met jongen, waaronder

2 cinnamons.

Een koppel bergparkieten en een voliére met valkparkieten maakten alles compleet.
Zeker allemaal de moeite om te zien. Vroeger heeft hij ook nog rosé kaketoes
gehad, maar die heeft hij weggedaan. Je kan zien dat Evic met hart en ziel een
vogelkweker is. Hij geniet van zijn vogeltjes en zorgt er voortreffelijk voor. Eric is
een echte vogelliefhebber en niet een kweker voor wie enkel de centen belangrijk
zijn. Natuurlijk is hij in het verleden ook dikwijls bedrogen geweest, zelfs door één

van zijn beste vrienden. Het is normaal dat de vriendschap nadien ophoudt te
bestaan.
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Zijn liefde voor vogels is al ontstaan toen hij nog een kiein kereltje was. Zoals velen onder ons heeft hij nog
vogels gevangen (toen was dat nog toegelaten) en begon hij met een mus, een merel, een kraai, een ekster, om
nadien over te schakelen op parkieten.

Hij voert zijn vogels een mengeling van zaden, die hij gedeeltelijk zelf samenstelt, met weinig zonnepitten,
behalve in de kweek. Dan voegt hij die toe. Hij geeft eivoer van “de witte molen”, grit en fruit of groenten
Zoals we allemaal weten bepaalt een goede en
gevarieerde voeding hoe de vogels eruit zien en of je
ermee kan kweken en dat is bij Eric zeker te zien.
Achteraan in de tuin vonden we nog een hok met
konijntjes wat zeker ook heel erg interessant is voor de
kleinkinderen. En aan het speeltuig in de tuin te zien,
kunnen die ook altijd bij opa en oma terecht.

F S Sl . Na ons bezoek aan de voliéres

gingen we terug naar het terras
en daar stond een grote plant
met gele trompetbloemen, ook
wel bekend als een Datura. Deze wordt voor de winter afgeknzpt en bmnen gezet
= Sommige stekken worden doorgekweekt en na de winter laat Eric de oude plant terug

| uitschieten of hij gebruikt de jonge stekken.
" Nadien kwamen de koffie en andere dranken op tafel. En last but not least, niet één
- maar liefst 2 taarten. We voelden ons heel erg verwend.
. Eric vertelde dat hij enkel de grote beurzen bezocht zoals Putte en Aarschot en vroeger
. 0ok Zwolle. Hij was gekend voor zijn blauwe Stanley s en andere kwekers keken ernaar
ult om hem daar te ontmoeten. Hij heeft ons nu wel de belofte gedaan om ook naar onze beurs te komen.

We zijn erg blij dat we nog een echte “vogelliefhebber” hebben leren kennen en keerden allemaal goedgemutst
terug naar huis.




