Ten Huize Van bij Lou en Paul in Rummen

Anderhalf jaar geleden waren we al eens te gast bij Lou en Paul voor een “ Ten Huize Van “, het was toen heel koud en er moest nog veel gebeuren.
Op zondag 17 mei 2015 zijn we dan nog eens terug mogen gaan en het is werkelijk ongelofelijk wat er op die tijd veranderd is.
We waren met zes, drie van het bestuur, Willy, Alda en Jean en hun wederhelften, Maria, Jean en Elvire.
Het was deze keer stralend weer en werkelijk bijna alles was op die 18 maanden veranderd, mooi aangelegde paadjes, volières bijgezet, de serre groter gemaakt, de bloemen stonden prachtig in de bloei, er waren vogels bijgekomen, een rolluik van doorschijnende plastiek voor de volières van de papegaaien en vooral, veel zitplaatsen van waaruit ze de vogels goed konden observeren.
Degenen die op 5 juli mee op busreis geweest waren zijn mijn getuigen dat ik hier niet overdrijf.
En vogels, 8 soorten lori’s, van sommige soorten zelfs meerdere koppels, zo zagen we de lori van de blauwe bergen, zelfs eentje die heel goed kan praten, de kardinaal lori’s, de rode lori’s, de Massena lori’s, de viooltjes lori’s, de groenstaart lori’s, de Dusky lori’s, en de lori van de blauwe bergen met rode borst. Alle volières van de lori’s zijn voorzien van een sproeisysteem, een lust voor het oog als je ziet hoe die vogels van baden houden.
De rode lori en de lori van de blauwe bergen brengen tot 4 nesten per jaar groot.
Ze krijgen vooral nectar van Cédé en van De IMME. 
We zagen ook nog een koppel Ducorps kaketoe’s met 2 jongen, rosé kaketoe’s, grijze roodstaarten, edel papegaaien, bonte boeren, Australische koningen met 4 jongen, bloedvleugels met 2 jongen, Twenty Eight’s, rosella’s, kakariki’s, ficheri’s, personata’s, colli’s en grasparkieten.
Verder zagen we nog een koppel Kookaburra’s ( lachende Hans ) met 3 jongen, geen kromsnavel maar toch wel een indrukwekkende vogel die zich vooral voedt met jonge muizen en eendagskuikens. 
Maar de trots van Lou en Paul zijn toch wel de Toerako’s in hun prachtige volières.
Zes soorten hebben ze hiervan: de Witwang, de Fischer, de Purperkuif, de Roodkuif, de Livingstone en de Witkuif, echt een indrukwekkende verzameling van deze toch wel bijzondere vogels.
Dat er jongen waren bij de kaketoe’s, bij de edels, de koningen en de kookaburra’s konden we zien op het scherm in de serre, Paul installeerde immers 8 camera’s die gericht zijn in  de broedblokken maar ook op de paadjes en de omheiningen zodat alles beveiligd is. Ook het alarm staat altijd op scherp. De 8 camera’s en toebehoren hebben 400 euro gekost maar dit is feitelijk snel terugverdiend, als je één ei of jong kan redden van de papegaaien is de investering al terugverdiend.
Camera’s zijn zeker geen overbodige luxe want een tijdje geleden ( toen er nog geen camera’s waren ) heeft de steenmarter 3 mooie Toerako’s doodgebeten, alle volières zijn nu ook omheind door schrikdraad en dit geeft de steenmarter geen kans meer.
Bij de Ducorps kaketoe’s hangt een broedblok met 2 openingen en een plank in het midden die tot op een tiental centimeter van de bodem komt, zo kan de pop altijd vluchten als de man te agressief wordt, en dat gebeurt heel dikwijls bij kaketoe’s.
In de woonserre staat ook een echte mensen baby couveuse met op dat ogenblik een jonge bonte boer.
De parkieten, de papegaaien en de lori’s krijgen ook nog alle dagen zelf gemaakt opfokvoer, ik zal even schrijven wat daar allemaal inzit : kruimels van brood van bij de bakker, 4 gekookte eieren, gewone gekookte rijst, breedmax, Amino Forte, stuifmeelkorrels van De Imme en gekiemd zaad.
Eivoer van OBI wordt overal apart gegeven.
Lou en Paul geven geen pellets en geen gedroogd fruit aan hun kromsnavels, ze bootsen de natuur na en geven de vogels altijd vers fruit en een goede zaadmengeling. 
De Toerako’s zijn wel speciale vogels, echte fruiteters maar ze krijgen wel geen banaan, geen blauwe bessen en geen bosbessen omdat hier te veel ijzer in zit.
Deze vogels krijgen wel T 20 pellets van Versele en  Calcicare 40+ als enigste bijvoeding, anders leggen ze windeieren en gaan de veren ook verkleuren.
Natuurlijk was er zoals overal en altijd ook nu weer even tijd voor een heerlijke tas koffie en een ferm stuk taart, vlaai zoals wij zeggen. ( en ik maar diëten )
Paul en Lou, we danken jullie hartelijk voor dit bezoek en wensen jullie nog veel succes met de vogels.

Willy, Alda en Jean.

Ondertussen is er weer een mooie volière bijgekomen die bevolkt is door een mooi koppel geelblauwe ara’s.
Wie wat meer wil weten kan altijd eens bellen naar : 0473/288463
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